
† Sjièr Kessels (79 jaar)  

echtgenoot van Lidy van Gennep 
 

Talenten ontvang je om ermee te werken, zo vertelde Jezus. 

Ook Sjièr was daar heilig van overtuigd, want in zijn leven 

vond hij steeds projecten waarvoor hij zich met hart en ziel 

heeft ingezet. Tijdens het dansen leerde hij Lidy kennen, die er 

altijd voor hem zou zijn, in tijden van licht en in zijn donkerste 

uren. Het mooiste project in zijn leven was het gezin, waarbij 

hij zijn kinderen stimuleerde om zich te ontwikkelen. Sjièr 

werkte als chemicus, eerst in Venlo en later als directeur in 

Spanje. Waar anderen een probleem zagen, daar zag hij een 

uitdaging om oplossingen te vinden. Samen met zijn zoon gaf 

hij in India vorm aan een groot project. Sjièr werkte hard, maar 

vond ook tijd om te genieten, van zee en strand, maar vooral 

van zijn kleinkinderen. Vanuit Spanje verhuisde hij enkele jaren 

geleden naar zijn geboortegrond. Zijn leven veranderde 

ingrijpend toen hij ziek bleek te zijn. Sjièr maakte ook van de 

ziekte een project, opgeven dat paste niet bij hem. Tijdig 

ontving hij de ziekenzalving. Op zijn geboortegrond werd zijn 

leven voltooid.  
 

Nu is het project van je leven volbracht. 

Herinneringen blijven, wie je was, hoe je dacht. 

God maakte je deelgenoot van het allergrootste project. 

Voorbij de donkere dood, werd jij tot nieuw leven gewekt. 
 


